
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de nieuwe editie van het 

Paedwizerke! 

Wat is de herfst toch onstuimig. De leerlingen 

vinden het heerlijk om met de bladeren te 

spelen.  

De regen zorgt ervoor dat de leerlingen soms hun 

energie moeilijk kwijt kunnen omdat ze niet naar 

buiten kunnen. 

Knap hoe de leerlingen en leerkrachten hier mee 

omgaan. 

Er wordt weer door iedereen hard gewerkt, 

ondanks de wisselingen in de teamsamenstelling: 

  

Juf Ietje, fijn dat je de IB-juf Nynke Veenstra 

kunt vervangen; 

Juf Nynke Stellingwerf; een fijn 

zwangerschapsverlof gewenst; 

Juf Trees en juf Henderika; fijn dat jullie in de 

maand december juf Rianne kunnen vervangen. 

 

En wat kijken de leerlingen weer uit naar alle 

mooie vieringen in de decembermaand. 

Over de Sinterklaasviering wil ik graag het 

volgende met jullie delen: 

 

Sinterklaas wordt 5 december om 8.30u bij het 

bovenbouwplein verwacht. 

Jullie mogen natuurlijk bij deze intocht aanwezig 

zijn maar dan wel graag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jullie auto parkeren bij het Renado 

terrein. Sinterklaas heeft natuurlijk wel 

alle ruimte nodig 

• Op de stoep tegenover de school bij het 

bovenbouwplein te gaan staan 

• De leerlingen niet naar jullie toe te 

roepen, zo hebben de leerkrachten beter  

toezicht op de leerlingen en kan de 

veiligheid beter gewaarborgd blijven. 

 

We maken er een mooi feest van! 6 december'24 

kunnen de leerlingen dan even lekker nagenieten 

en luieren, want dan zijn ze vrij. 

 

Binnenkort deelt de Kerstcommissie ook de 

plannen voor 18 december 2024. 

 

Om alvast vooruit te kijken in het nieuwe jaar, 

brengen we jullie vast op de hoogte van dinsdag 

14 januari 2025. Dan komt namelijk de inspectie 

op bezoek. Er wordt die dag in klassen gekeken 

en er worden gesprekken gevoerd met het team, 

directie, leerlingenraad, (MR-)ouders. 

 

Maar voor nu wil ik iedereen alvast een heel fijn 

Sinterklaasfeest wensen! 

 

Hartelijke groeten, 

Jill Hom. 
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Beste ouders/verzorgers, 
Wij willen jullie graag het volgende voorstel doen: 

Wij stellen voor om Lucia de Jong herkiesbaar te 
stellen voor de functie van Secretaris binnen CBS 
De Paedwizer voor de nieuwe termijn van 3 jaar. 

Lucia heeft zich de afgelopen 3 jaar met veel 
enthousiasme en inzet ingezet voor onze school en 
wij waarderen haar bijdrage enorm. Wij zijn ervan 
overtuigd dat Lucia ook de komende periode van 
waarde zal zijn voor onze school. 

Wanneer wij deze week geen tegenbericht 
ontvangen, gaan wij ervan uit dat jullie het 
goedkeuren dat Lucia de Jong ook de komende drie 
jaar onze Secretaris blijft binnen de MR van onze 
school. 

 

Om de veiligheid ook rondom de school te 
waarborgen willen wij jullie vragen om: 

• Zoveel mogelijk lopend of op de fiets de 
kinderen halen en brengen 

• Houden aan de rijroute 

• Parkeren bij het Renado terrein en als het 
echt niet anders kan, de ruimte tussen de 
pionnen vrij te laten. 

 

 

Willen jullie de opa/oma’s/pakes/beppes en 
gastouders hier ook op attenderen? 

Alvast hartelijk dank! 

Eerder is al benoemd dat Ietje de Vries ons 

vervangende IB-er is. Zij is op (meestal) maandag 

en donderdag aanwezig bij ons op school. 

Heel fijn dat ze zolang Nynke Veenstra afwezig is, 

de IB-taken over wil nemen! 

 
 

 

 

 

 

 

WILLEN (Week 47 t/m 49) (18 november t/m 5 
december) 

Inhoud: Over de (vrije?) wil en wat mensen 
daarmee doen. Over het spanningsveld tussen wat 
mensen willen en wat mogelijk is en over gedeelde 
verlangens voor de wereld.  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 47: Jesaja ziet onrecht (Jesaja 6); Jesaja gaat 
naar de koning (Jesaja 7). 
Week 48: Jesaja vertelt over Immanuël (Jesaja 7); 
Jesaja zingt van het licht (Jesaja 9). 
Week 49: De droom van Jesaja (Jesaja 11). 
  
Bijbelverhalen middenbouw: 

Week 47: Jesaja wil Gods stem zijn (Jesaja 6); Zes 
verkeerde dingen (Jesaja 5, 8-30). 
Week 48: Jesaja wil zien hoe het kan worden (Jesaja 
8).  
Week 49: Jesaja ziet een nieuwe koning (Jesaja 8 en 
9); Een wonderlijke droom (Jesaja 11). 
 

Verkiezingen MR 

Even voorstellen… 

Verkeersveiligheid 
Vanuit onze methode 

levensbeschouwing: ‘Trefwoord’ 



 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 47: De stem (Jesaja 6); Een lied (Jesaja 5, 8-
30). 
Week 48: Een sprietje (Jesaja 8). 
Week 49: Licht in het donker (Jesaja 8 en 9); Een 
soort droom (Jesaja 11).  

De flessenactie verloopt al heel goed. Groep 8 
levert met regelmaat de lege flessen in. Er is 
inmiddels al 1 pakket bij elkaar gespaard en dat in 
zo’n korte tijd. Maar we zijn er nog niet! Dus heb je 
thuis lege flessen die je kunt missen, op school 
staan er bij elke ingang manden waar ze ingeleverd 
kunnen worden! 

 

 

 

 

 

 

 

Alle juffen en meester 
verdienen deze titel wel 
omdat zij zo hard werken in 
een nieuwe samenstelling 
van het team! Samen werken 
ze aan een missie, net zoals 
ook kinderen aan een missie 
werken. 

 

 

 

 

 Ook zijn de ouders die in de OAC echte kanjers; 
hoe zij zich inzetten voor de school is fantastisch. 
Zo zijn ze momenteel druk bezig met de 
voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst. En ook 

waren ze onmisbaar met de pake-en beppedei! 
Heel veel dank OAC!! 

Rinke Reijenga is inmiddels 4 jaar geworden en zit 
nu in groep 1. Welkom Rinke, wij wensen je heel 
veel plezier en een leerzame tijd op de Paedwizer! 

H. uit groep 1: “Ik bin in kear fané auto sprongen, 
mar dat wie net sa slim fan my want dat dieng wol in 
bytsje sear….” 

E uit groep 1: “Juf, ik heb een glamoer-shirt 
(glamour) aan!” 

Groep 3 leert de klank ‘ei’ lezen en schrijven. 
Daarom krijgen ze in de klas ook echt een ei. Ze 
kunnen kiezen uit een gekookt ei of een gebakken 
ei. Juf vraagt: “Welke wil je?’’  “Die platte…..!!!!” 

J uit gr 1: “Er moeten nog meer bladeren in de 
kroade!” (= Fries voor kruiwagen) 

WJ groep 1: “Juf, ik ben zo uitgeput van al dat 
knippen!” 

In groep 3 wordt er gesproken over ‘later’. Op wie wil 
je later lijken is de vraag die de klas krijgt gesteld. 
Waarop J. antwoordt: “Ik word later koning!” 

 

 

Tussenstand van de flessenactie 

voor ‘Jarige Job’ 

Kanjers van de maand 

Nieuwe leerling 

Prietpraat 

 


